Een oud Indiaas fabeltje:

Een grote brand heeft het bos in zijn greep, alle dieren viuchten
voor deze catastrofe. Allemaal, behalve de kolibrie. Deze vliegt
onophoudelijk heen en weer naar de rivier om zijn bek met een
paar druppels water te vullen, die hij vervolgens op de brand Y

laat vallen.

Vol ongeloof keken andere dieren toe en zeiden dat deze paar druppels niets aan het
brandende bos veranderen. “Dat weet ik ook wel”, zegt het vogeltje, "maar dit is mijn
bijdrage om de brand te bestrijden.” Dit bos is mijn thuis. Hij voedt mij, hij biedt onderdak
aan mij en mijn gezin, en daar ben ik hem dankbaar voor. Ik ben een deel van hem en
hij is een deel van mij. Ik weet dat ik het vuur niet kan uitdoven, maar ik moet mijn deel
doen.

Op dat moment waren de bosgeesten die naar de kolibrie luisterden ontroerd door het
vogeltje en zijn toewijding aan het bos. En op wonderbaarlijke wijze zonden ze een
hevige stortbui, die een einde maakte aan het vuur.

De Indiaanse grootmoeders vertelden dit verhaal aan hun kleinkinderen, en
concludeerden: “Wil je wonderen in je leven aantrekken?” “Doe jouw deel!”

dat betekent voor ons: We willen jullie vragen om, met de

kolibrie in het achterhoofd, samen

e 36 zonnepanelen voor verwarming,
met ons ‘ons deel te doen’:

zwembad, laadpaal

¢ Milieuvriendelijke
schoonmaakproducten

e Afvalscheiding

e Waterbesparende kranen, korte
wasprogramma’s

e Geen wasverzachter, geen
droogtrommel

¢ Niet automatisch schone handdoeken
voor de gasten, uiteraard wel op
verzoek

¢ Inkopen Table d’Amis zoveel mogelijk
lokaal, regionaal 6f uit eigen tuin

e Het tuinafval en het GFT-afval uit onze
keuken fermenteren tot bokashi

e De inrichting en inventaris van onze
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eten - slapen - vergaderen

e Airco en verwarming met beleid
gebruiken (bij afwezigheid
zoveel mogelijk uit)

e Kranen niet onnodige laten
lopen en douchetijd beperken

e Lampen doven

Afval scheiden

Heb je nog tips? Graag !

(You can find the English version of this text in the folder on the table)



